
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1ste Advent   

Donker is het. 

Een witte duif fluistering van hoop. 

Bessen, bloemen, schaduw. 

Waar wacht het licht?  

Misschien heel nabij. 

2de Advent  

Twee duiven, boodschappers van de Geest. 

In het donker vindt het licht een weg. 

Een straal raakt de bloem, 

een belofte gloeit op hoop ontwaakt. 

3de Advent  

Boodschappers van de Geest. 

Een engel zweeft, brengt beweging, brengt vreugde.  

’Zie, ik verkondig u.’ 

Johannes spreekt, het licht breekt door, Eeb glimp van wat komt. 

4de Advent 

Van paars naar roze, van stilte naar vreugde. 

De verwachting rijpt: het Kind komt, het Licht breekt door. 

Engelen fluisteren, voorzegt, beloofd, 

een goede boodschap voor ons allemaal. 

KERST! Het is feest! 

 

Zie het wit van de bloemen, 

hun kelken vol belofte. 

Duiven, engelen, hemel en aarde  

ontmoeten elkaar, 

het Kind is geboren, 

 licht over licht. 
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